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ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Eugéne De Guismé

Echtgenoot van Mevrouw
Clementine Lesoy,

geboren te St Maria-Lierde den 25 October 1894 en
godvruchtig overleden te Hensies-Pommerceuls
den 8 Juni 1944,
versterkt door de H.H.Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mensch die den Heer vreest en zijn
welbehagen vindt in het volbrengen zijner gebo-

en, Ps. 111

Vertrouw op God uit geheel uw hart, erken Hem
op al uwe wegen en Hij zelf zal uwe schreden rich-
ten. Prov. 3.

. Deduurbare overledene was die woorden indach-
tig ; katholiek van huize uit bleef hij getrouw aan
zijn geloof. Geheel zijn leven wandeide hij in al de
geboden des Heeren.

Hij is ons voorgegaan met zijn voorbeeld opdat
wij er naar mogen leven.

Pijnlijk valt de scheiding en zwaar de beproe-
ving : doch Gods schikkingen, hoe onverklaarbaar
ze ons ook toeschijnen mogen, ziin immer vol goed-
heid en liefde jegens ons ; daarom buigen wij het
hoofd en onderwerpen wij ons met kristelijk hart
ga;hde geheime raadsbesluiten zijner Voorzienig-

eid.

Duurbare echtgenoote en kinderen, ik begrijp uw
smart, maar ik ken ook uwe liefde voor mij. Blijve
deze liefde immer_ voortleven door de banden van
het gebed. Van uitden hemel zal ik over u waken
opdat de onderlinge liefde onder u blijve heerschen
als een kostbare erfenis.

Beminde bloedverwanten, bidt voor mij.

Miin Jezus barmhartigheid. 300d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

Uitg. Lafort, St® Maria-Lierde.
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