GELOOFD Zi)J JESUS - CHRISTUS ! Amen....
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BID VOOR DE ZIEL
VAN

Achiel-Oscar DE KEYSER
ECHTGENOOT VAN
Philomena-Maria DE WAMBERSIE,

gehoren te Volkegem den 13 Augusti 1877,
overleden e Audenaerde, den 18 Februari 1921,
versterkt door de HH. Sacramenten
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O dood ! o groot geheim der dood ! hoewel leert
gij ons wat wij op deze wereld zijn !... Heden is de
mensch bloeiend, van gezondheid en morgen ver-
schijnt hij niet meer.

Zijne dagen zijn vérgaan als rook en hij is weg-

gerukt toen hij begon te leven. Doch, Gij weet het,
o mijn God, hij heeft nooit de rechtveerdigheid
uwer bevelen vergeten, zijne voeten hebben steeds
den rechten weg bewandeld.

- Beminde echigenoote, hij sterft maar zijne liefde
voor u sterft niet; ween niet gelijk zij die geene
hoop hebben, gij zult elkander wederzien in den
Hemel, Draag zorg van de kinderen die God u
heeft geschonken. En Gij, zijne teergeliefde kinde-
ren, vergeet zijne zuchten niet ; denkt aan hetgeen
hij geleden heeft en aan de zorgen die hij voor u
gehad heeft ;... eert uwe moeder en staat haar bij al
de dagen van haar leven ;... volherdt in de vreeze
Gods, bemint elkander en weest hem indachtig in
uwe gebedep.

Beminde ‘broeders, zusters, bloedverwanten en
Gij die zijne vrienden waart vergeet hem nietin uwe
gebeden, opdat God die de menschelijke gerechtig-
heid oordeelt hem geve de eeuwige ruste !

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.




