Wat is het zoet te sterven als men eene gestadige
godsvrucht gehad heeft tot het H. Hart van Jezus, die
ons moet vordeelen, H. Marg, Maria.

¥ BID VOOR DE ZIEL ¥

VAN JUFFROUW

Laura Honorine DE LANDSHEER

dochter van Mijnheer
FLORIMOND en Dame CLARA HANUS

geboren te Sint Lievens Houthem den 25 November
1912 en aldaar goduruchtig in den Fieerontslapen den
1 April 1925. Versterkt door de H, Sakramenten der
Stervenden

—_

Hare schoone ziel was bijzonder aangenaam aan den
Heer en daarom heeft Hij haar zoo vroegtijdig beproeft.
Hij heeft haar meer en meer gezuiverd en versierd voor
den hemel.

God riep haar in den vollen bloei der jeugd tot zich
en onttrok haar aan de boosheid des werelds opdat
hare ziel niet zou besmeurd worden.

Ware kinderen van Maria dragen op hun voorhoofd
het kenmerk der eeuwige zaligheid H. Alph.

Voorbeeld van verduldigheid en onderwerping aan
Gods wil, onderstond zij haar lijden uit liefde voor
Jesus, overtuigd zijnde dat, als wij met Jesus-Christus
lijden, wij met Hem zullen verheerlijkt worden.

Lieve Ouders, broeders en zusters, hebt dank voor
al uwe genegenheid en uwe goede zorgen, troost U bij
de gedachte dat ik een leven van lijden verlaat om de
vreugde des hemels te genieten.

Blijft mij in uwe gebeden indachtig.

R. L P.

DR. R. DE CANCK, St-L.-HOUTHEM.




