De Vrouw die den Heer heeft gevreesd en alhare
zorgen aan haar huisgezin heeft gegeven, zal in eer
zijn. Prov. 31.
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Zij was godvruchtig, voorzichtig, ootmoedtg,
eerbaar, matig, en geheel haar leven is onberispelijk
geweest. Hymn. Eccl.

De Heer had ze gegeven, Hu heeft ze ontnomen,
dat zijn H. Naam oehenedud zij. Job. V. 21.

Opent haar, o Heer, de deur des levens en geeft
dat zij zich verheuge met uwe heiligen in de vlone
des flemels. Conn. anim.

Vaarwel, mijne lieve Kinderen, ziet ik sterf maar
vergeet mij nooit; blijft onder elkander vereenigd,
weest crodvruchtw en onberispelijk, en de God van
vrede zal met U zijn.

Jezus, Maria, Joseph, dat mijne ziel bij U in
vrede ruste. (300 dag. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(afl.van 7 jaren en 7 quadra.)
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