Het is geschied gelijk het den Heer behaagde :
De naam des Heeren zij gebenedijd. (Job I, 2I)

.l.

Bid voor de ziel

van

Maria-Celina DE LEPELEERE

echtgenoote van

OMER-ALBERT MACHTELINCKX

geboren te Nederbrakel, den 15 November 1898,
en er godvruchtig overleden den 13 Maart 1940.
versterkt door de H. H. Sakramenten der stesvenden.

—————

De dierbare overledene was een godvreezende
vrouw en een bezorgde moeder. Gansch vreemd aan
de ijdelheden der wereld, leidde zij op aarde een
gerust leven, slechts het kwijten harer plichten voor
oogen hebbende,

Zij verachtte niemand, deed niemand kwaad en
kende noch laster, noch haat noch nijd.

(H. Bernardus.)

Zaiig ziin de dienaars welke de Heer, als Hij komt
wakende vindt. Luc, XII, 37

Wie Maria vindt, zal ook het leven en de eeuwige
zaligheid vinden bij den Heer. (H. Alphonsus.)

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen, duurbare
Moeder, Broeder en Zuster vaartwel, weent niet
gelijk deze die geen hoop bebben, ik verlaat dit
ellendig tranendal voor een beter en eeuwig leven
waar ik hoop u eens weder te vinden. Blijft aan
God getrouw en bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(73.67 q. afl.

Nederbrakel Druk. We. O, Surdiacourt




