Heer, uw Wil geschiede op de aarde als in

den Hemel.

L
[

TROOSTENDE GEDACHTENIS

van

MARC HENRI DELESTREE

zoontje van
Marcel en van Jeanne Verstichelen

weboren te Opbrakel, de 23 December 1951
en aan de liefde zijner ouders ontrukt
te Everbeek, de 9 Januari 1952.

Welkom, kindje, in d’Hemelzalen,
'k Lict u van mijn englen halen,
Uit des werelds doolwoestijn;
Vader, Moeder, wil niet weenen
Omdat 't jongste der twee kleenen
Al zoo vroeg mocht zalig zijn.

Zorg voor 't andre, en laat geen listen
't Dierbaar :chaapje mij betwisten.
Dat ik u te weiden liet;

Weidt het zoo dat, Vader, Moeder,
Gij uw kind, en dat zijn zuster
't Broerken eens nog wederziet.

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

Dr. Vw Modde, Everbeek.




