Mijn Heer en mijn Rechter leeft. Bij hem is ge-
rechtigheid,

-l- BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW  WEDUWE

Louis DE  MEERSMAN

geboren Marie VAN VAERENBERGH

geboren te Hekelgem den 6 Januari 1867 en god-
vruchtig overleden te Sint-Agatha Berchem den 4 Juli
1942, na eene langdurige en pijnlijke ziekte voorzien
van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zalig zijn de dienaren die wanneer de Heer komt
op hun hoede zijr. Luc. XII 37
Nu is zij aangeland daar, waar er geene schip-
breuk, geen benauwdheid, geen kwelling of stoor-
nis meer te vreezen is, zij is overgegaan tot de stad
van den levenden God, tot het hemelsch Jerusalem.
Allerliefste kinderen en familie, ik verlaat U
ik verlaat dit tranendal waar ik veel geleden heb
Vergeet mij niet in uwe gebedgn U allen heb ik zoo
teerderlijk bemind. Blijft vegéenigd en dient God
met deze getrouwheid dat gij nooit den dood heeft
te vreezen wanneer zij U overvalt, Vaarwel be-
minde familie; wij zullen elkander welhaast we-
derzien.

. Zoet Hartvan Jesus, wees mijn llefde. 300d. aflt
Jesus, Marla. Jozef
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