Heer uw wil geschiede.
¥
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Cyriel DE MEULEMEESTER

Weduwnaar van Mevrouw
CLEMENTINE GHYSELINCK

geboren te Eine, den 5 Oktober 1868 en er
godvruchtig overleden den 28 Juni 1939,
VOO[Zien van de H-H. Sakrameﬂlen.

Hij was Xaveriaan en H. Hart-honder.
Lid van het genootschap van de H. Barbara.

De rechtvaardige sterft gerust; de dood verrast
hem niet.

Bij het stervensuur zult gij u gelukkig achten den
plicht boven de vermaken, de ziel boven het lichaam,
de eeuwige goederen boven de tijdelijke eigendom-
men te hebben geplaatst.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot en goede
vader, rechtschapen in zijn handel, dankbaar voor
wie hem goed deed, verkleefd aan God en Kerk.

Moge het eeuwig licht hem verschijnen en de
altijd durende rust hem ten deel vallen. Want
goedertieren en mild zijt gij, oh Heer.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, broeders, fa-
milie en vrienden tot weerziens in den hemel bij
Moeder. Vergeet mij niet in uwe gebeden en
goede werken.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw in U.
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