Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.
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BID VOOR DE ZIEL

van

RicHARD DE MEZEL,

zoon van
HIPPOLIET EN BERNARDA DE MEZEL,
geboren te St-Maria-Lierde, den 25 November 1879,
en aldaar schielijk overleden den 1 December 1923.
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Roem niet op den dag van morgen, want gij weet
niet wat de dag van morgen brengen zal.
: Prov. 27, 1.
Weest ook gij bereid ; want.op een uur dat gij het
niet meent, zal de Zoon des Menschen komen.
Matth. 24, 44.
Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhertig, recht-
zinnig, vreedzaam en gedienstig karakter maakten
hem bij elkeen bemind. Hij ruste in vrede en hij
moge de eeuwige vergelding ontvangen voor ziin
eerlijk en deugdzaam leven. H. Bonav.
De zon zal u niet meer tot daglicht dienen, en de
glans dermaan u niet meer beschijnen : maar de
Heer zal u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot
uwe sierlijkheid. Isaias 60, 19.
Geachte familié : gij hebt bitter geweend bij mijn
aisterven, Al zal ik niet meer onder u zijn, ik zal
u blijven beminnen en ik zal den Heer vragen dat
Hij u zegene opdat we allen eens mogen vereenigd
zijn in den Hemel. Blijit me indachtig in uwe ge-
beden.
GEBED
Schenk, o Heer, aan uw dienaar
Richard den eeuawigen vrede.
Miijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Druk. Fritz Van Damme, Maria-Lierde,




