GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS | AMEN

# BID VOOR DE ZIELERUST =«

van Mevrouw

» Marie-Sylvie DE MIDDELEER

Weduwe van Mijnheer

OCTAAF DEBBXUT

Ceboren te Sint-Lievens-Essche, den 5 Juni 1870 en
godvruchtig overleden te Aspelare den 5 Aug. 1943,
Gesterkt door de H.Sakramenten der stervenden,

Lid van den Bond van 't H, Hart, van de Derde Orde
der Confreries van den H.Rozenkrans en 'tH. Treesje
T A

Godvruchtige en voorbeeldige moeder, be-
waakte zij met zorg de wegen van haar huis
en wijdde zij haar beste krachten aan het geluk
van hare kinderen. Zij morde niet om de
beproevingen die haar werden overgezonden,
integendeel zij was een voorbeeld van verdul-
digheid.

Voor den trouwen christen is de dood de
rust na den arbeid, het eindé zijner aardsche
kwellingen, het begin van zijn eeuwig geluk.

H: jo* Chizys:
Beminde Kinderen en Familieleden, hebt dank
voor uwe oprechté genegenheid en ook
voor de liefderijke zorgen die ge mij dag en
nacht hebt betoond. Blijft mij in uwe gebeden
indachtig. Hierboven vergeet ik U niet.

Jezus, Maria, Jozef, dot hare ziel met U in vrede ruste
(300 d. afl)

H.Hart van Jezus, ontferm u onzer. (300 d. afl)
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