Gelukkig de eenvoudigen, want zij zullen vrede
genieten. J. Christi.
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BID VOOR DE ZIEL

van Juffer

Isabelle - Rosa DE MIL

dochter van wijlen

Angelus en Viergenie DE SMET

geboren te St. Martens-Lierde,
den 8 September 1868 en er godvruchtig overleden,
den 27 December 1933,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid der Congregatie van 0. L. V. Onbeviekt Cntvangen
De beste bereiding tot de dood, is eene volko-
mene onderwerping aan den wil des Heerﬁuv
2 . Vine.
De vrees des Heeren was haar roem, hare kroon
en de blijdschap van haar hart. Zij heeft altijd
ﬁedaan wat aangenaam was in de oogen des
eeren. Eccli.
Hoe zoet is het te sterven als nen eene gestadi-
ge godsvrucht gehad heeft tot het Hart van Hem die
ons moet oordeelen. H. Marg. Maria.
Wilt gij de voorspraak hebben bij Christus, ga
dan tot Maria: de Zoon immers zai zijne Moeder
verhooren. H.Bern.
Komt ter hulp, gij Heiligen Gods, komt tege-
moet gij Engelen des Heeren ; neemt hare ziel op en
brengt ze voor het aanschiin des Allerhoogsten.
hristus, die U geroepen heeft, gelieve U te
ontvangen, en de Engelen brengen U in den schoot
van Abraham. Off. der overledenen.
Dierbare Zusters en Bloedverwanten en gij
allen die mij bemind en verzorgd hebt, ik dank u.
Blijft mij indachtig in uwe gebeden, tot wij malkan-
der eens wederzien in den Hemel.
Mijn Jezus, barmhartigheid | 100 d. afl.

Vandendriessche, Nederbrakel. — Tel. 199




