De zielen der rechatvaardigen ziin in Gods band.
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echtgenoot van Mevrouw

Zenaide Gabriéls

Wijkmeester van den Bond van het H. Hart, lid van de
Confrerie uan het Allerheiligste Sacrament en
andere godvruchtige genootschappen’

Geboren te Sottegem. den 16 September 1880 en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen den 12 Augustus 1936
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.
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Het heengaan van deze plichtbewuste vader wordt ver-
zacht' door het blijde Hiernamaals, dat God aan zijn
getrouwen beschikt. Wie kan zich op Gods goedheid en
barmhartigheid beroepen als die zijn leven schikte naar het
Hart van den Meester. « Wat is het zoet te sterven, na-
dat men een gestadige godsvrucht heeft gehad tot het
All:rheiligste Hart van Jesus ., (H.Maria Marg.) Met wat
goedheid zal de Verlosser opwachten den man, die onder
zijn getrouwen op aarde moet gerekend worden. Met
wat liefde zal de Vader der Engelen en der menschen
bejegenen hem, die een teer-goede en zorgzame vader
voor de zijnen is geweest.

Teerbeminde Echigenoote, Kinderen en Bloedverwanten,
onderwerpt U aan de schikkingen van de Voorzienigheid,
God alleen weet wat ons heilzaam is. Troost u gij wan-
delt immers denzelfden weg op die u Hemelwaarts moet
voeren, eensdaags zullen wij dus met clkander hereenigd
zijn, Teerbeminde Kinderen eert uwe moeder door ge-
hoorzaamheid en voorbeeldige onderdanigheid; volgt
zorgvuldig hare wijze raadgevingen. Bidt em schikt uwe
wegen naar Gods geboden, Wees mij indachtig in het
H. misoffer, ik zal u gedenken bij den Heer, onzen Vader!

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300d afl.
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