Bermhertige Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust. (300 d. ayl.)

S
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-THERESE DE NIE

weduwe van Mijnheer

LOUIS VAN DORPE

geboren te Nederbrakel,
den 19 December 1830 en aldaar godvriichtig
overleden den 13 Maart 1918.
Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lip pEr 3deORDE van DEN H. FrRanciscus vaN AssisiE,

Kostelijk en schoon is in de oogen des Heeren,
de dood der rechtvaardigen.

Eenvoudig en rechtzinnig, godvreezend en ver-
wijderd van het kwaad, was zij Yemind van God
en van de menschen, Hare gedachtenis zal in
zegen blijven.

Zij vreesde niet bij het zien der naderende dood,
omdat zij altijd den Heer gevreesd en hare hoop
op gesteld had. H. Bened.

De dood is een zoete slaap voor de vrienden van
God, zij is de deur des levens, het begin van onze
rust, de ingang der wonderbare woonplaats des
hemels. H. Bernardus.

Vaartwel geliefden allen, ik verlaat dit ellendig
leven voor het eeuwig vaderland der vrede.
Weest mij indachtig in uwe gebeden en de Heer
zegene u. Tot hierboven.

Allerheiligste Hart van Jezus, ik heb betrouwen
op U. (300 d. aly.)

R. L. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt




