Het is een heilzaam en zalig gedacht voor de
overledenen te bidden. MACH. IL

+
BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

CAMIEL DE PAUW,

ECHTGENOOT VAN

CLEMENCE DE WILDE,
geboren te Selzaete, den 8 Maart 1874,
en aldaar overleden den 8 Februari 1926,
versterkt door de HH. Sacramenten.

De zielen der rechtveerdigen zijn in Gods hand;
in het doodsuur bljjven zij vrij van kwelling.— In
Gods oordeel zullen ze onwankelbaar staan; in
eeuwigheid zullen ze leven, en van den Heer het
rijk der glorie en eene schoone kroon ontvangen.

WIJSHEID 3, 1-5, 15.

Met verduldigheid verdroeg hij de smerten en
ellenden zijner ziekte; en door zijne onderwerping
aan Gods wil stichtte hij dezen die hem omring-
den. HEBR. XII.

Duurbare ECHTGENOOTE en KINDEREN, hebt
dank voor uwe teedere en aanhoudende zorgen...
staat vast in den Heer. Weest niet angstig be-
zorgd, maar in alle aangelegenheden bidt God;
gii weet hoe ik u beminde; doet wat gij van mij
gehoord en geleerd hebt en de God van vrede zal
met-u wezen. PHIL. 4.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht,
300 dagen afi.

Drukk. Hamerlinck-Roegigfs, Selzaete.




