God gaf het ons, God nam het ons;
Gods nam zij gezezend!

Gedachtenis

MARGUERITE-MARIE-LOUISE
DE PESSEMIER

teergeliefd docniertje van

Remi en van Anais Van Der Linden
geboren te Nederbrakel,
den 3 April 1925 en er aan de liefde harer ouders
ontrukt den 6 April 1925,

Pas geboren — reeds verloren,
Schepselije, zoo lief,'zoo waard,
Nauw verschenen — waar reeds henen
Gaat uw zielije van deze aard ?
0, een Engel — brak den stengel;
’t Bloempje droez hij voor Gods troomn,
Waar zij zweven — hoog verheven,

- Engeltjes als gij zco schoon |

Kinderen in den Hemel zijn een bron van zege-
ningen voor de Ouders. - H. Hieron.

Nederbrakel, Drukk, Q. Surdiacourt-Blommaer!




