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Ten Paradijze geleiden U de Engelen, dat bij uwe

aankomst de martelaren u ontvangen en u opvoeren

naar de H. Stad Jerusalem. Het koor der Engelen

ontvangen U, en, moget gij met Lazarus, €eens zoo arm,
e eeuwige rust vinden.

+ BID VOOR DE ZIELERUST ¥

van Mevrouw

MATHILDE DE POORTER

weduwe van Mijnheer

PETRUS DE SMIET

Geboren te St-Maria-Lierde, den 4 October 1861 en
aldaar godvruchtig overleden den 9 November 1944.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

RCPP

Zeis altiild zoo werkzaam geweest en godvruchtig,
werken en bidden was haar gansch leven. Zij heeft
haar brood in ledigheid niet gegeten en door 't trouw
vervullén van al haar christen plichten ging zij brave
‘moeder, haar kinderen voor in deugd en plicht en toen
het lijden en de beproevingen der hooge jaren kwamen = -
heeft'ze met schoone gelatenheid uit de handen van-
den HemelschenVader deze aanvaard, geduldig gedra-
gen en geheiligd door 't gebed. Haar dood evenals
haar leven is kostbaar geweest in de oogen van God
de looner van 't goed. Pl

O Maria ik heb u aanroepen en in U mijn betrouwen
gesteld, beveel nu mijn ziel aan uw Goddelijken Zoon.
Duurbare Kinderen ik verlaat een tranendal voor een
rijk van geluk en vreugde : hebt dank voor al uwe
zorgen. Weest immer mijne vermaningen indachtig
en volg mijne voorbeelden na. Ik betrouw mij ook op
uwe gebeden.

‘Goede Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d.a.

Dr. Oct.Schautteet-De Keyser, Sottegem P-C 2154.
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