Gelukkig den dienaar dien de Heer waakzaam
zal vinden bij zijne komst.
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Alle hoop op een langer leven heb ik verloren .
spaar mij, o Heer, want mijne dagen zijn een nietig-
heid. Wat is de mensch dat Gij hem zoo hoog schat ?
En hoe kunt Gij hem zoo genegen zijn ?

Job. VII, 16, 17.

Gij, o Heer, zijt mijn beschermer en mijne ver-
heerlijking ; en gij beurt mij het hoofd op. Mijne
stem heb ik tot den Heer verheven, en Hij heeft mij
van uit zijn heiligdom verhoord. Ps. 111, 4, 5.

Mijne lieve echtgenoote en kinderen ; ik verlaat
u. Ik vertrek van hier waar ik veel heb geleden.
Vergeet mij niet in uwe gebeden. Ik heb u allen
teederlijk bemind ; ik dank u ook voor uwe zorgen
tijdens mijne lange ziekte. Blijft onder elkander
vereenigd, dient God getrouwelijk, en leeft zoo dat
gij nooit hoeft de dood te vreezen wanneer zij u
overkome. Vaartwel en tot hierboven.

H. Maria, onze hoop, heb medelijden met odns.fl
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