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Een volmaakte kristen verdraagt het leven

met verduldigheid en sterft met vreugde. S.Aug.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van

Virginie DE POOTER

weduwe van

JAN-BAPTIST RICHEZ

geborente Nederbrakel den 20 September 1847,
en godvruchtig overleden
te St-Jan-Hemelveerdegem den 6 Juli 1919,
versterkt door de H. Sakramenten derstervenden.

Beter dan eene aanhoudende ziekte is eene
zalige dood. Deze is immers het einde van den
arbeid, de voltrekking van den zegenpraal, en de
ingang totde eeuwige zaligheid.

Eccl. 30. H. Bern.

De duurbare overledene die wij betreuren was
godvreezend en kristelijk ; met een engelachtig
geduld en eene groote gelatenheid in het lijden,
heeft zij met kloekmoedigheid en opofferings-
geest de langdurige smart van eene kwijnende
kwaal verdragen, immer den Gekruisten God
voor oogen houdende die voor haar nog meer
heeft geleden : dat God haar de eeuwige rust
verleene |

Vaarwel, beminde kinderen en kleinkinderen;
bemint-elkander in Jesus "H. Hart : bidt voor mij
en ik zal voor u bidden.

H. Hart van Jezus, maak datik U altijd meer
en meer beminne. Jood, afl.

Bid de akten van Geloof, Hoop en Liefde van
hare zielerust. 7J. 7 quadr. afl.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.




