Hare ziel behaagde aan God, daarom heeft Hij haar
zoo vroegtijdig uit de wereld geroepen. Sap.IV.14..
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Dochter van

Mijnheer Hector en Mevr. Clemence Lison
Ceboren te Sint-Coriks-Oudenhove,den
12 Februari 1912 en ten gevolge van een zeer smarte-
lijk ongeluk overleden in de Kliniek Sinte-Elisabeth. te
Sottegem den 18 April 1941.
Versterkt door de Genademiddelen O. M. de H. Kerk
LID VAN DE CONCREGATIE VAN O. L. VROUW.

Deugdzame en voorbeeldige dochter! Zij is ver-
dwenen als eene bloem des velds, die 's morgens
ontluikt, frisch toelachend, vol glans en aangename
geuren en ’s avonds haar hoofd buigt en sterft..

O Koningin van Hemel en aarde, gij waart mijne
eerste gepeinzen als ik 's morgens opstond en mijne
laatste als ik slapen ging ; want gij waart mijne hoop:
Moeder der bermhertigheid!

Beproefde Ouders, gij hebt uwe dochter niet verloren
gij hebt haar wedergegeven aan God die ze u ver-
leend had. Haar leven is niet uitgedoofd, zij heeft het
met een beter leven verwisseld. Het is de aarde
niet, die u welbemind kind, bedekt, maar de Hemel
die haar heeft ontvangen. Daarom wilt u over mijn
vroegtijdig afsterven niet al te zeer bedroeven; troost
u en zegent den Heer met mij omdat Hij niet gewacht
heeft tot den laten avond om een nederige bloem te
plukken.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht. 30C d.afl.
Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d. afl:

Druk. Roelandt, Koster, St-Goriks-Oudenhove
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