Hooge jaren zijn eene eerekroon als zij op den
weg der gerechtigheid gevonden worden.
Prov. 16. 21.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mijnheer

Marcellin De Potter

Weduwnaar van

Mevrouw Veronika Lion

geboren te Erwetegem den 22 Februari 1864 en
schielijk overleden te Sint Martens-Lierde, den
28 Februari 1944.

De kroon der oude menschen is de ondervinding
en hunne glorie is de vrees des Heeren. Eccl. 25 8.

Hij was een goed en rechtvaardig man. Alle zijne
wegen waren vreedzaam. Zijne gedachtenis zal in
zegen blijven.

Velen sterven schielijk en onvoorziens, want op
een uur dat men er niet aan denkt, zal de Zoon des
menschen komen ; doe dan nu uw best om zoo te
leven dat gij in het uur van uwen dood niet moet
schrikken voor het oordeel van God, die aan een-
ieder loon naar werken zal geven.

Open hem, o Heer, de deur des levens en maak
dat hij zich verheuge met uwe heiligen in de eeuwi-
ge glorie. Off. Def.

Beminde kinderen en kleinkinderen vaartwel !
Gij weet hoe ik u bemind heb, wat ik voor uw tijde-
lijk en geestelijk welzijn gedaan heb. Blijft de liefde
van uw vader indachtig, dank vooral aan u mijn
dochter die mij ten allen tijde zoo edelmoedig hebt
bijgestaan. Bloedverwanten en vrienden vaartwel !
tot wederziens in den hemel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

300d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 dagen aflaat.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb




