Ook gij, weest bereid, want op een onvoorzien
uur, komt de Heer. (Luc. 12, 40)
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Gezalfd met het H. Oliesel.

Hoe voorzichtig is hij en gelukkig, die zodanig
tracht te wezen in dit leven, als hij wenst bevon-
den te worden in de dood, weest danimmer voor-
bereid en leeft zo, dat de dood U nooit in onge-
reedheid vinde. (Nav. X, 21)

In de morgenstond is deze achtbare overledene
aan de arbeid getogen en wist niet dat de dag
voor hem spoedig en nog voor het middaguur
zou eindigen. Menig sterveling is het zelfde lot
beschoren; met elk van ons kan het evenzo ver-
gaan ; daarom zal het voorzichtig zijn en wijs on-
ze voorzorgen te nemen, de zonde vluchten en
de deugden beoefenen ; opdat wij niet onvoorbe-
reid de eeuwigheid zouden ingaan,

Beminde broeders, zuster en bloedverwanten,
mijn spoedig heengaan heeft U getroffen, maar
troost U, ik heb altoos met veel betrouwen op de
Moeder Gods, mijn rozenkrans gebeden, daarom
stierf ik gerust en reken op Haar voorspraak bij
de Heer. Mag ik ook van U een vroom gebed
verwachten ? Vaartwel en tot weerziens.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl,
Koningin van de H. Rozenkrans, bid voor ons.
De familie DE PREZ ;
Dankt U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.




