Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeu-
wig leven. ymbolum.

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Margareta DE PREZ

echtgenoote van Mijnheer

Philemon DE PREZ

geboren te Sint Martens-Lierde, den 7 Juni 1904
en aldaar godvruchtig overleden den 19" Juni 1941
versterkt door de HH. Sakramenten der stérvenden.

Zij was eene vrouw vol van geloof, getrouw
aan de oefeningen van den godsdienst, matig en
geschikt van zeden, vreedzaam en recht in haren
wandel, verduldig in haar lijden.

Zij was eene teedere echtgenoote en zorgvul-
dige moeder, die de haren de liefde tot God en het
goed in hun hart inplantte... ook waren deze ge-
durende haar leven haar troost en hare vreugde en
stervende was zij gerust haar plictit te hebben
gekweten. ¥

Goede Moeder Maria, op U heeft ze al haar
betrouwen gesteld, wees Gij haar voorspreekster
bij den Oppersten Rechter,

Beminde Echtgenoot, hebt dank voor de tee-
dere en mij zoo troostvolle zorgen waarmede gij
mijn lijden hebt verzacht.

. De Heer, God, ons aller Rechter roept mij tot
zich, ik sterf gerust en vol ondex;werpin% aan zijn
heiligen Wil, en gij mijn lieve Kinderen lijft altijd
braaf en deugdzaam, gedraagt U als goede christe-
nen. Eert en bemint altijd uw vader en vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Beminde Ouders, Broeders, Zusters en bloed-
verwanten vaartwel! en weest mij ook indachtig.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel
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