In den bloei mijner jaren, is de draad mijns levens
afgesneden, :

e

BID VOOR DE ZIEL

van

RENE DE REGEL

echtgenoot van

MARIA ROSCAM
geboren te Ste-Maria-Lierde, den 8 Januari 1885 en
er godvruchtig overleden den 4 Januari 1932
Versterkt door de HH. Sacramenten. der stervenden.
s

Niets is duurbaar op aarde, al het geluk dezer wereld
verdwijnt op het oogenblik dat men het volkomentlijk
meent te genieten.

O Heer, gij hebt ons streng beproefd en een bittere
kelk te drinken gegeven. De wonde, die gij ons slaat,
o God. is zeer diep, doch het geen ons troost is dat gij
onze vader zijt.

Duurbare Echigenoote hoezeer wenschte ik lange bij
U te blijven om samen te werken voor het eeuwig en
tijdelijk welzijn onzer dierbare kinderen, doch de Heer
heeft er anders over beschikt. Buigen wij het hoofd en
onderwerpen wij ons aan zijnen heiligen wil, troost U
met dit gedacht, dat Gods raadbesluitselen (wonder
zijn en wij ze met ons klein menschelijk verstand niet
moeten doorgronden.

En gij, mijne lieve kindertjes, aan wier liefde ik zoo
vroeg ben ontrukt blijft steeds uwe moeder onder-
danig en genegen. Bidt God, want Hij die voor het
kleinstje diertje zorgt, zal U ook niet vergeten, Blijft
mij steeds in uwe dagelijksche gebeden indachtig.

Mijn Jezus, barmhertigheid ! 100 dag, afl,

< Druk, Schautteet-De Keyser en Zonen. Sotiegem




