Niet eene schielijke dood moet men vreezen,
maar wel de dood die en schielijk en zonder voor-
bereiding is. H. Greg.
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Alfons DE RIDDER

weduwnaar van vrouw

SYLVIE SCHAMP

geboren te Nederbrakel,
den 15 Februari 1855 en er overleden,
den 17 Juni 1828,

versterkt door'de HH. Sacramenten der stervenden

Dec kwellingen mijns herten zijn vermenigvul-
digd. Heer,verlos mij uit mijnen nood ; aanzie mijne

bedruktheid ‘en lijden en vergeef mij al mijne
zonden.

In de ellende roep ik tot U, o Heer, geef gehoor
aan mijne stem, laat uw ooren luisteren naar mijne
smeeking. Indien gij de ongerechtigheden gade-
slaat, o Heer, wie zal bestaan? Maar bij. U is ver-
giffenis en ter oorzake van uwe wet, vertrouwe ik
op U. Mijne ziel vertrouwt op zijn woord, mijne ziel
vertrouwt op den Heer.

Heb medelijden met mij, gij ten tminste mijne
vrienden, want de hand des Heeren: heeft mij
geraakt.

Beminde kinderen, gij allen die mij op aarde
genegen waart, gij zijt getuigen geweest van mijne
liefde voor u. Vergeet mij niet in uwe gebeden.
Helaas, ik val onder den slag des doods en gij blijft
nog eenigen tijd op aarde. Leert sterven bij miin
doodsbed ; verheft uwe cogen ten hemel, vlucht de
zonde, beoefent het goed.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 300 d. afl.
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