Gelukkig degene die de uur zijner dood gedurig
voor oogen heeft, en zich alle dagen bereidt om te
sterven. Trom A Kemp.
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Roem niet op den dag van morgen, want gij weet
niet wat morgen U geven zal. Prov. XXVIL

Wat zullen wij van deze aarde mededragen? Onze
werken alleen zullen ons in het ander leven volgen.
Doen wij dan het goede terwijl het nog tijd is.

KERK OFFICIE.

Heer gij brengt ons eenen harden slag toe, eenen
bitteren kelk geeft gij ons te drinken. Wij hebben
ons neergezet en geweend. omdat wij eenen grooten
troost hebben verloren, maar wij zullen ons niet
bedroeven gelijk deze die geene hoop hebben. —'tis
U die wij aanroepen. Almogende God, 'tis op U dat
wij ons betrouwen stellen. Gij de Trooster en Bezor-
ger van Weduwen en Weezen. °

Lieve Kinderen, bidt voor mij den Heer, eert uwe
Moeder al de dagen van haar leven, bemint elkander
leeft in vrede en eendracht en Gods zegen zal over
U neerkomen.

Jesus, Maria, Joseph, dat zijne ziel met Uin vrede
ruste Amen. (300 dag aflaat.)

R. I P.
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