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O God,gij onze Vader,help ons, om met christene
onderwerping die harde beproeving te onderstaan.

.x.

‘Wees altijd bereid, want de Zoon des menschen

zal komen op het uur dat gij niet zult meenen.
Luc. XII 40.

De overledene, wiens afsterven wij betreuren
was een eenvoudig, braaf dienstvaardig man, van
welke de H. Paulus zegt : « De rechtvaardige leeft
uit geloof ».

Hoe menige onzer werklieden, die in Frankrijk
hun brood komen verdienen, hebben die goedhar-
tigheid, die dienstvaardigheid ondervonden.... Lag
er in de streek van de Brie een vlaming getroffen
door ziekte of werkongeval, aanstonds verliet hij
zijn werk, trok naar Parijs om den vlaamschen
Aalmoezenier bij den stervenden vlaming te halen.

O dood, met welke macht rukt gij ons den blind-
doek van voor onze oogen weg ! Hoe klaar toont
gij ons de nietigheid der aardsche goederen ! Hoe
wel leert gij ons de liefde tot God en onzen naaste
te oefenen, opdat wij zelf mogen genade vinden in
het oordeel Gods. H. Hieronymus.

Mijn welbeminde Echtgenoote, mijne duurbare
Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden - Vaart-
wel ... Onderwerpen wij ons aan Gods wil ! Bidt
voor mij tot dat ik bij God de eeuwige rust geniete

Miin Jezus barmhartigheid, geef hem de eeuwige
ruste.




