Ik smeek u, heb medclijden met mijne ziel.
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Bid voor de Ziel

van

FELIX-CYRIEL DE ROECK

ECHTGENOOT VAN
RENILDE ASSEZ

geboren te Steenhuize-Wynhuize op 21 Maart 1867
en overleden te Nederbrakel den 24 Mei 1904.

—sec—

Heden is de menseh en morgen komt hij
niet te voorschijn : daarom zalig is hij die,
altijd de uur zijner dood voor vogen heeft
en zich tot het sterven dagelijks bereid
maakt. — Al stierf e rechtveerdige eene
schielijke dood, hij zal to ‘h in ruste wezen.

Th. a Kemp.

Zalig is dengenen die de beproeving uit-
staat, want nadat hij beproefd zal zijn, zal
hij de kroon des ievens ontvangen. die
God beloofd heeft, aan degene die Hem
beminnen. Jacdlnhe

Vaarwel heminde Kehtgenote, ik moet
u verlaten... ik ga tot mijnen God... vaar-
wel, en gij mijne kinderen eert uwe moe-
der al de dagen van haar leven en bidt
voor mij.

Mijn Jezus bermhertigheid ! (oo dag. afl.)

R 8. P,

NEDERBRAKEL.— DRUKK. A. DE. FRENE-VAN PEVENAGE.




