Heer, Gij ontneemt hem aan onze liefde, wij onder-
werpen ons zonder tegenspreken,; het hart nochtans
overgoten van droefheid.

Bip VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

ODO DE RORE

echtgenoot van

Mevrouw Alice BALCAEN

geboren te Oycke den 10 Juli 1895 en godvruchtig
overleden te Bevere-Aud., den 18 Februari 1930
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij
helpen kon. Doch ik heb mijn mond niet geopend om
te klagen, omdat Gij het waart, o Heer, die mij beproef-
det. Op U heb ik al mijne hoop gesteld, in der eeuwig-
heid zal ik niet beschaamd worden.

Hij werd van iedereen geacht en bemind omdat hij
eenvoudig en rechtschapen van harte was. Daarom zal
zijne gedachtenis in het geheugen blijven van allen die
hem kenden.

Heer, Gij hebt dengenen die ons duurbaar was weg-
gerukt; en die het geluk van ons leven uitmaakte is
verdwenen... O God!... hoe ondoorgrondelijk zijn uwe
besluiten. Wij onderwerpen ons doch met bedroefde
harten. H. Job.

Dierbare echtgenoote en kind, geliefde familie troost
U over mijn afsterven. [k heb een ellendig leven ver-
wisseld tegen een beter. Heb dank voor uwe goede
zorgen, bewandelt steeds de wegen des Heeren en legt
U den plicht op voor de rust mijner ziel te bidden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 dag. afl.)
Roar P

Druk. A. Van Neste-Stevens, Bevere.




