+ BID VOOR DE ZIEL van
Eerw. HEER REMI DE RUYCK

PASTOOR VAN SINTE MARIA-AUDENHOVE
Algemeen Bestuurder der Zusters van de VII Weeén
geboren te Petegem (Audenaerde). . 13 Oct. 1864
Priestergewijd. . . . . . . . . . . . 1889
Professor in ’t College te Ninove . . 24 Dec. 1889
Principaal aldaar . . . . . . . 26 Maart 1897
Pastoor van Sinte Maria-Audenhove 2 Oogst 1912
godvruchtig overleden aldaar, versterkt
door de HH. Sacr. der stervenden den 19 Nov. 1932

Een goede herder is uit ons midden heengegaan.
“ Hij kende zijne schapen, en zijne schapen kenden
hem., Hij kende zijne schapen en hij beminde ze
met zijn groot en edelmoedig hart. Voor hen en met
hen heeft hij geleefd ; voor hen heeft hij geleden
met ’t grootste geduld, zonder ééne klacht ; voor
hen ook heeft hij edelmoedig zijne dood aan den
Heer opgedragen. “En zijne schapen kenden hem. W
O ze kenden _hem zoo goed, zijne talrijke leerlin-
gen enoud-leerlingen van eertijds en zijn geliefde
parochianen. Zij kenden hem in al zijn eenvoudig-
heid ; met zijn goedhartigheid die niets kon weige-
ren ; met zijn gedienstigheid die noch last noch
moeite ontzag; met zijn vrijgevigheid die noch tel-
len noch berekenen wilde : met zijn blijmoedige
rondborstigheid die zooveel troost en opbeuring
verlecnd heeft en zooveel vreugde gebracht.

En nuis hij heengegaan, op een Zaterdag, opdat
Maria die hijzoo vurig eerde, hem opleiden zou naar
’t eeuwige loon zijner goede werken.

Beminde zuster en familie, Eerwaarde Zusters
van het klooster, beminde parochianen, gij weet
hoeiku hebbemind en wat ik voor u deed. Gedenkt
mijne lessen en vermaningen. Blijft God getrouw,
nuvooral in deze zorgvolle tijden. Vergeet mij niet
in uwe gebeden. En gij, medebroeders in het pries-
terschap, gij vooral mijn trouwe medehelper op de
parochie, en gij mijn dierbare neef, kloosterling,
vergeet mij niet aan ’t H. Altaar.

Sottegem, drukkerij Haegeman-Cousy.




