Eilaas, hoe scheurt ons hart en doet

Het zeer, omdat het missen moet

Hetgeen 't niet missen wil noch zal,

’t En zij om U, o God van al. G. G.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Maria-Germaine DE RUYVER

dochter van
Mijnheer Victor en Mevrouw Marie-Clemence PIETERS

geboren te St. Martens-Lierde den 15 Maart 1916,
en er godvruchtig overleden den 17 November 1938,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

. De mensch is gelijk het gras en al zijn heerlijk-
heid, gelijk de bloem des velds. Het gras verdort en
de bloem valt af, als de geest des Heeren er over
blaast. Is. 40-6.

Gelijk een_bloem, nauwelijks ontloken en ver-
trapt, zoo is zij verschenen en verdwenen.
1 H.Bonav.
Stil en voorbeeldig was haar leven, altijd vol
iever in het volbrengen van haar christelijke plich-
ten en om het goede te doen, vol liefdeen onder-
danigheid aan haar ouders, vol genegenheid voor
hare familie.
O Maria, zij was uw kind, op U heeft ze haar
betrouwen gesteld, toon dat gij hare Moeder zijt.
Teergeliefde Ouders, Broeders en Bloedver-
wanten, vaartwel ! Pijnlijk valt dit vroegtijdig
scheiden, doch troost U ; ziet, ik beschouw reeds
wat ik zoo vurig heb betracht, ik bezit wat ik
hoopte te verkrijgen, ik ben in den Hemel vereenigd
met Hem dien ik uit den grond mijns harten
beminde op aarde. (H. Agnes)
Weest mij in uwe gebeden indachtig.
Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zal 0gheid.

(300d. afl.
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