‘Beroemt u niet op den dag van morgen (PRov. XXVIL)
aangezien de dood niet vertoeft. ( Bcern. x1v.)
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WEES IN UWE GEBEDEN INDACHTIG
de ziel van

ana i
weduwe van
Remi De CoNINCK,
geboren te MULLEM en aldaar schielijk overleden
den Zaterdag 12 December 1903, om 11 ure van
den nacht, in den ouderdom van 71 jaren.
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Hare haastige dood “doorgrieft ons hart, onze
vreugd is in droefheid veranderd. en rouw over-
dekt onze oogen. TREN. JOB.
Gelukkig die de uur zijner dood gedurig voor oo-
gon heeft en zich alle dagen bereidt om te sterven.
Als het laatste uur zal gekomen zijn, zult gij ge-
heel anders beginnen denken over uw voorgaande
leven en bedroefd zijn omdat gij niet beter geleefd
hebt, omdat gij zoo traag en zoo onachtzaam geweest
zijt in den dienst van God. — Ja gelukkig en voor-
zichtig is hij die nu tracht zoodanig te leven als hij
wenscht gevonden te worden in de dood.
( NAVOLG. VAN CHRISTUS.)
O Heere, die mij bewaard hebt van mijne kinds-
heid af, die de liefde tot de wereldsche gonuchten
van mij hebt weggenomen. . . .ontvang mijne ziel.
(H. AGATHA.)
Troost u, lieve broeder, zusters en kinders; ben
ik voor een weinig tijd van u afgescheiden, ik heb
Maria en de Engelen in uwe plaats: wij genieten
hier eene vreugd aan-de menschen onbekend. Tracht
ook Jezus en Maria te behagen en welhaast zullen
wij vereenigd zijn. Bidt voor mij ik zal het doen
voor 1.
Zoet Hert van Jezus, maak dat @k U altyjd meer
beminne. ( 300 dagen afl. )

Eyne. Drukkerij M. Van Maercke.




