Onze Vader, Die in de Hemelen zijt..., Uw Wil
geschiede op de aarde als in den Hemel.

.l.

Bid voor de ziel

van

KAMIEL DE SMET

zoon van

Cyriel en Theresia HAESEBROECK

geboren te Nederbrakel den 16 September 1911, en
overleden te Ronse den 13 November 1939.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

—_———

Voor allen was ziin afsterven een oorzaak van
groote droefheid. I Mach.
Geen zekerder teeken van uitverkoren te zijn, dan
een kristelijk leven, gepaard met zware beproeving.
H. Aloysius.
Hij was een voorbeeldige zoon een minnende
broeder en een goed christen. Hij was zoo vriendelijk
en minzaam jegens allen die hem naderden, dat hij
alle harten won.

O Maria, gij waart mijn troost in mijn droefheid,
mijn toevlucht in mijn ellenden : gij zijt nu ook de
hoop van mijjn zaligheid. H. Germanus.

Teergeliefde Ouders, ik dank u voor uw uitmun-
tende liefde en voor de teedere zorgen, die ik van
u genoten heb, Enp gij, duurbare Broeders en Zusters,
zijt Vader en Moeder behulpzaam en bemint hen al
de dagen van uw leven; bidt voor mij en vaartwel,

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)
R 10 P

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt




