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1.
Bid voor de ziel

van Mijnheer

RICHARD DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE-CLEMENTINE CABO

geboren te Nederbrakel den 13 November 1871,
en aldaar godvrucktigoverleden den 9 Oktober 1937,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den bond van het H. Hart en
van de Confrerie der H. Barbara.

Deze brave man was een voorbeeld van deugden.
Met een ongeveinsd en rechtschapern hart beminde
hij God en zijnen evenmensch. Zijne oprechte en
grondige godsvrucht diende tot stichting van een-
ieder. Hij waseen trouwe echtgenoot en goede vader
die van zijne kinderjaren Gods geboden naleefde,
zijn huisgezin met voorzichtigheid en wijsheid be-
stuurde, aan zijne kinderen voorbeelden gaf van
geloof, een leven leidde van onverpoosd werken om
aan zijn kroost geluk en welstand te kunnen bezor-
gen. — Moge de Heer zijn trouwe dienaar honderd-
voudige loon schenken.

Duurbare Echtgenoote en Kinderen ik verlaat een
tranendal, dat mijne woorden en voorbeelden steeds
in uwen geest blijven om den Heer getrouw te dicnen,
opdat wij elkander eens wederzien in den Hemel.
Ik dank U van harte om uwe liefde en trouwe ge-
negenheid. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl,

Nederbrakel Druk. Wed. Q. Surdiacourt.




