o Mensch, gedenkt dat, als gij ’s morgens opstaat,
willicht met den avond niet meer zulit zijn.

+  Zalig Aandenken T
van Mijnheer

Jan-Bapnista DE SPIEGELEER

echigenoot van Mevrouw

Maria-Hermina Vinck

geboren te Aalst, den 23 Juli 1899 en er
godvruchtiz overleden den 3 April 1941,
Versterkt door de H. Sacramenten.
«—n

De duurbare overledene was een man recht-
schapen van hart, minzaam van karakter, vrien-
delijk inzijn omgang met iedereen, trouw in het
vervullen zijner plichten, sterk in zijn christen ge-
loof, en doordrongen van de vrees des Heeren
die het beginsel der wijsheid is.

Daarom werd hij niet ontevreden tegen God,
omdat hem deze kwaal overkwam, maar in zijn
hevigste smarten was het troostelikk om aan te
zien hoe geduldig en moedig hij zich aan Gods
Wil onderwierp.

Beminde echtgsenoote en zeer geliefd kind,
vaarwel | Gij weet hoezeer ik U beminde, en hoe
wij samen lief en leed hebben gedragen. Heb
dank vooruw zorgen die mij zoo troostvol waren.
Betrouw op God Die de ziinen niet verlaat, troost
U, eenmaal zullen wij malkander voor altijd we-
dervinden ; duurbare schoonoudlers, zusters,
schoonbroeders. schoonzusters, bloedverwanten
en viienden, gedenkt mij allenin uwe gebeden.

De plechtige Lijkdienst en Begrafenis, waartoe
Ued. vriendelijk uitgenoodigd wordt, heeft plaafs
in d= kerk van O.L. Vrouw van Bijstand, te Aalst-
Mijlbeke, op Maandag 7 April 1941, te 9 uur.

Men vergadere ten sterfhuize, Groenstraat, 011,
te 8,30 uur.
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