Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.

Bid voor de ziel
van Mevrouw

(LEMENTINE DE STERCKE

echtgenoote van Mijnheer

THEOPHIEL WAUTERS

geboren te Opbrakel den 10 Augustus 1870
en er godvruchtig overleden den 19 December 1936

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van de Confrerie van het H. Hart

— De mensch die in lijden en sterven zich over-
geeft aan den wil Gods, ontslaapt in vrede.

— De duurbare afjestorvene verdroeg haar lang-
durige kwellingen en ziekelijkheid met volkomen over-
gave aan Gods H. Wil, wel overtuigd dat de weg
van het lijden ons met de meeste zekerheid den weg
baant naar de eeuwige zalige vreugde.

— Hoe aangenaam is het te sterven als men wel
geleefd heeft.., de dood der rechtvaardigen is immers
het einde hunner pijnen, de voltrekking van hun zege-
praal, de ingang van het eeuwig leven.

— Vaartwel, duurbare Echtgenoot en beminde
Kinderen ; heb dank voor al uwe zorgen en toewij-
ding, vergeet mij niet in uwe gebeden. Volhardt
steeds in het goede en vooral gij, mijn geliefde kin-
deren vraag ik, uw vader te eeren al de dagen zijns
levens; onderhoudt de lessen die ik u gegeven heb,
bewaar ze in uw hart als een kostbaren schat, Eens
zien wij elkander terug in den Hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
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