Ik geloof de verrijzenis des vieesch en het eeuwig
leven. Symbolum.

Bid God voor 7 de zielerust
van Mevrouw

Maria-Victorina DE TANDT

echtgenoote van
Mijnheer Remi MISEREZ

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 5 Mei 1870, en
overleden te Sint Martens-Lierde, den 2 Maart 1939
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden. J

Zij was een voorbeeldige christene vrouw, en
verkleefde echtgenoote, een goede moeder waardig
in het geheugen der goeden te leven. Zij bracht hare
kinderen op in de vrees des Heeren en plantte in
hun hart de liefde tot God. Ook waren dezen binst
haar leven hare troost en hare vreugde en sterven-
de mocht zij zich over hen verblijden.

Zij leefde in eenvoudigheid des harten en recht-
zinnigheid, voor God heeft zij op deze wereld
gewandeld; daarom mocht zij met volle gerustheid
en kalm den dood te gemoet zien, want die God
vreest zal op zijn uiterste welvaren.

Maria, Deur des Hemels, wees thans mijn voor-
spreekster bij den oppersten Rechter.

Duurbare echtgenoot, kinderen en bloedverwan-
ten vaartwel ! Gelijk het den Heer behaagde is 't ge-
schied, de naam des Heeren zij gebenedijd. Onthoudt

- de goede lessen die gij van mij ontvangen hebt,
volgt mijn voorbeelden, zoo zal eens de dag aan-
breken dat we allen eens wederom zullen vereenigd
worden in den Hemel ; vergeet me niet in uwe
gebeden.

H. Hart van Jezus ik betrouw op u. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.
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Drukkerij V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.
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