Niets wat sterfelijk is, is duurzaam : het geluk
dezer wereld verdwijnt op den oogenblik dat wij
denken ervan te genieten. .

BID VOOR } DE ZIEL
van Mevrouw

Victorine DE TANT

echtgenoote van Mijnheer
Auguste Van den Dooren

geboren te Geeraardsbergen den 20 December 1871
en aldaar na eene pijnlijke en korte ziekte overle-
den, den 1 April 1910.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Vrome en rechtschapene vrouw,was zij-0ok eene
voorbeeldige echtgenoote : met zorg en vlijt be-
stuurde zij haar huis en haar brood at zij niet in
ledigheid ; goed van inborst en. dienstwilligheid
telde zij veel vrienden. Bemind van God en van
de menschen blijft haar aandenken.in zegen.

Omdat zij aangenaam was aan God,was het noo-
dig ook dat zy beproeving -onderging, doch wan-
neer kwelling en bittere smatt op haar zyn neerge-
stort morde zy niet tegen de goddelykeVoorzienig-
heid. Ze leed verduldig om ’s Heeren wil en zag
gerust en vertrouwvol de dood naderen.
"“Duurbare Echtgenoot,Vader en Bloedverwanten,
’t is eene vroege en onvoorziene scheiding, maar
ze zal toch maar luttel dagen duren : welhaast
worden wy wederom opnieuw vereenigd in ’t he-
mglsch Vaderland. Intusschentyd heb dank voor
de liefdevolle zorgen waardoor gy myn lyden zoo-
veel verzacht hebt, blyft my indachtigin uwe ge-
beden ; ik ook zal voor u bidden.

Zoet Hert van Maria wees myn toevlucht.

300 dagen aflaat.

Drukkerij César Pieraert




