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Geboren te Ste-Maria-Horebeke, den 3 Mei 1853
en godvruchtig overleden te Elst, den 12 Februari 1941

Versterkt door de H H, Sakramenten der stervenden.
BAFEAR
Dagen van kwelling hebben mij overvallen.
Het is mij voordeeliger te sterven dan nog lan-
ger te leven, en nu, o Heer, wees uwe goeder-
tierenheid en uwe barmhartigheid, die gij ten
allen tijde getoond hebt indachtig.
Mijne krachten bezwijken onder mijne ellende
maar ik vertrouw op u, o Heer, en ik zeg: Gij
“zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen Ps. 30.
Hij was een werkzaam man, zonder geveinsd-
heid, recht in zijnen handel, beminde God en
zijnen evenmensch.
Beminde Echtgenoote, treurt niet over mijn
afsterven, God zal u troosten en versterken en
gij beminde Zuster, Kinderen,Kleinkinderen en
Bloedverwanten. weest mij indachtig in uwe
gebeden en den God van vrede zal altijd met u
zijn.
H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U.300d. afl
Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl,
H. Jozef Patreon van den goeden dood, bid voor ons.
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