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Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartig-
heid verwerven.

GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van

Zuster Elisaheth

in de wereld
Juffrouw Marie De Temmerman

geboren te St-Goriks-Oudenhove, de 2 mei 1883
geprofest in het klooster der Zusters Marizolen
te Dendermonde, de 26 juli 1911
godvruchtig overleden in haar klooster te Lede,
de 6 november 1960

gesterkt door de HH. Sacramenten
en al de troostmiddelen van de H. Kerk.
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Eenvoudig en zachtmoedig van hart, onbekend voor
de wereld, eenzaam en tevreden in haar klooster, heeft
deze brave ziel onvergankelijke schatten voor de hemel
verzameld, waarmede zij nu rijkelijk beladen, voor haar
eeuwige Rechter verschijnt.

Alleen bij God, die alles weet, zijn haar ontelbare
gebeden bekend, want zij was een diep godvruchtige
kloosterlinge.

Alleen bij God, die de Oaeindige Goedheid is, staan
de goede werken van gans haar leven opgetekend, want
zij was steeds moederlijk goed voor de lijdende men-
sen, voor wie zij te zorgen had.

Groot zal haar loon zijn, want zij heeft zichzelf ver-
geten om te leven voor God.

Beminde Oversten en Medezusters, ik beveel mij aan
in Uw vurige gebeden en dank U voor Uw goedheid
en zorgen mij bewezen.

Dierbare Familieleden, ik zal voor U de zegen van
God afsmeken, opdat Hij U zijn overvloedige genaden
schenke.

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel. Lede.




