Zalig de dienaar, dien God zal bereid vinden
wanneer Hij hem zal komen rekening vragen.
Matth, 14
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Gelukkig is de mensch, wiens hoop de naam
des Heeren is, en die zich niet wendt tot ijdel-
heden en bedriegelijke dwaasheden. Ps. 39 5.

Hij nam acht op de wegen van zijn huis en at
zijn brood in ledigheid niet. Boek der spreuk.

De ongemakken zijner ziekte heeft hij met
geduld verdragen, indachtig zijnde dat, indien
wij met Jezus lijden, ook met Hem zullen
verheerlijkt wezen. Rom. 8 17

Geliefde Echtgenoote, beminde kinderen,
broeders, zusters en bloedverwanten, gij weet
hoezeer ik u liefhad ; bedaart uw droefheid,
God zendt u een groote beproeving over, doch
hebt vast betrouwen : Hij is onze vader onze
verlosser, onze beschermer. Vaartwel, blijft
volharden in de vrees des Heeren, en vergeet
me niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeawige rust
300 d. afl.
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