Geloofd zij Jesus-Christus, Amen. (100 dag afl.)
S
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Theresia De Temmerman

weduwe van Mijnheer

CLETUS MODDE

geboren te Segelsem den 20 April 1832 en god-

vruchtig overleden te Opbrakel den 5 Januari 1913.

Lip vaAN DEN 3denREGEL EN WEKELIJKSCHEN KRUISWEG:
S

Zij was een eenvoudig rechtveerdig en god-

vreezend mensch ; eene vrouw van groot geloof en
ware godsvrucht, hare gedachtenis is in zegen.

Die den Heer vreest zal op zijn sterfbed ver-
troosting vinden enp den dag zijner dood zal hl]
gezegend.worden.

Gij allen die mij bemind hebt, toont mij nu uwe
liefde met voor mij te bidden.

Vaartwel mijne Kinderen, Schoondochter en
klein Kinderen. Vaartwel ik laat-u in de vrees des
Heeren; wat mij betreft, ik ga met verlangen tot
mijnen God.

Heilig Hert van Jesus ik heb betrouwen op 15

(300 dag. aflaat.)

Re i3l P.

Nederbmke], Drukk. Oscar Surdiacourt.




