# BID VOOR DE ZIEL
van HEER

Gustaaf-Frans-Frederic De Tremerie
Aangestelde bij de N. M. der Belgische Spoorwegen
OUD-STRIVDER - INVALIED.

Vereerd met het oorlogskruis met palm ; Medalie van den
Yser; Overwinnings Medalie ; Belgische herinnerings-
medalie ; Militair eeretecken van 2de klas.
Echtgenoot van MEVROUW

Antoinette Symoens

Geboren te ST. AMANDSBERG den 28 October 1893
en overleden te ROUSBRUGGE den 29 Juli 1931.

Ik voel daar drukken op mijn hart,
Iets als een zwaren steen, zoo hard,
Van weemoed en van stille smart :
Gustaaf ! « Wat is toch scheiden hard ! »

Uw beeld daar speelt in mijn gedacht,
In droeven dag en naren nacht,

Gustaaf, die zonder zucht noch klacht
Uw’ martelstrijd reeds hebt volbracht !

Die, zwoegend voor uw vrouw en kind,
Ze allen teerder hebt bemind ;

En wier geluk uw’ dood, zoo blind,
Zoo vroeg en ach ! zoo wreed verslindt.

Doch komt die smart ons aller hart
Diep grieven en beproeven nu,
Toch blijft ons trouwe, in die rouw,
Onz’ hoop en liefd’ o Heer in U!

O Goede Jezus sta mij bij !

In mijnen nood ! — Gus denk aan mij
Die voor u bidden zal tot wij

Ook rusten zullen aan uw zijd'.

Druk Gebr. De Carne, Stavele.




