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Dochtertje van
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Een engel daalde maar beneden, —
En lonkte minzaam in het rond,

En zocht of hij in d’aardsche dalen
Voor Jezus geen lief bloemken vond.

~ Bij lonkte - en nam ons kindje mede,
- En voerdeé 't naar den Hemelwoon, -
.Hij droeg het op zijn gouden ylerken
Bij Jesus op een glorie troon
Daar leeft en bloeit het nu hierboven
 In ’t'licht der glanzend’ eeuwigheid;
God gaf het ons, God nam het weder
* Zijn Wille zij gebeqem]d‘
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