Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen

ey

BID VOOR DE ZIEL VAN

REMI DE VLEESCEAUWER

geboren te Elst den 20 Juni 1873
en aldaar godvruchtig overleden
den 28 April 1937.
versterkt door de H.H. Sacramenten

Droevige dagen en ellendige nachten heeft bij
doorgebracht.Hij kloeg over zijn lijden niet en met
christene gelatenheid verdroeg hij zijne jarenlange
bittere en pijnlijke ziekte, overtuigd, dat als wij
hier met Jesus lijden, wij ons in alle eeuwigheid
met Hem mogen verheugen. Ook heeft hij, zachtjes
ontslapen zonder inspanning van krachten, zijn
schoone ziel in Gods handen weergegeven.

Vaartwel, beminde Broeder en Zusters, dank,
voor uw goede zorgen en toewijding, vergeet mi
niet in uwe gebeden, herinnert u mijner in de H.
Mis opdat de Heer zich over mij ontferme.

Jezus, zacht en ootmoedig van hart, maak mijn

hart gelijk aan het Uwe,
300d. afl.
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