Oatnam de dood mij uit uw midden =
Vergeet mij niet als gij zult bidden.

PiD voorR T bE ZIEL

van ¥

Alice Nathalie DEVGOS,
dochter van
Auguste & Melanie Van Breusegem,

geboven te Cureghem, den 4 Januari 1895 en
overleden te Everbeke den 23 Maart g I3

Voorzien van de HH. Sakrameaten.

Neen Alice neen, gij moogt van ons niet scheiden,
Wij minaen-u zoo teer. gij zijt ons een’ge vreugd ;
Verlaat uw vrieanden niet, o spaar ons zulk een
[ lijden,
Ook hier dieat men den Heer in trouwe liefde en
deugd !
Maar zie 't is Godes wil. 'k zal oanderdanig wezen,
Dierb're familie, laat mij volgen Jesus’ stem
Op dezen zaal'gen stond zijn goedheid nooit vol-
= [ prezen
Roept mij tén Hemel op ; 'k wacht niet, ik viieg
[ tot Hem !
‘0 ja Alice, ga dan bij de Engelen wonen.
Ga bij-Maria's troon; vraag zegen voor ons al,
Vraag troost voor onze smart, vraag dat wij saam
# [ eens tronen
In s’ Hemels vreugd, als God ook ons eens roepen
zal
Lieve Zuster, ooms en tanten die mij mirEdet.
Waarom die zachten en waarom die bitt're tranen?
Hoort 't is Maria’s, stem die noodigt mij zacht
Ziet ; de Engl'en wenken mij ; zij komen mij ver-
[ manen,
Datin de Maagdenrei mijn Jesus mij verwacht!

O Jesus zoet! in uwe barmhartigheid,
Verleen haar ziel, de zalige eeuwigheid.
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Everbeke, druk. Depessemier.




