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BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

ANGELINE DEVOS

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

Victor Deprez

geboren te Opbrakel, den 17" Augustus 1901
en aldaar godvruchtig overleden den 30 April 1938
Versterkt door ae HH. Sakramentender stervenden

Groot voorwaar is deze beproeving en hard is
dien slag ! Een duurbare echtgenoote, een liefde-
rijke moeder in den bloei der jaren weggerukt uit
haren vreedzamen huiskring ; ontrokken aan de
liefde van haren echtgenoot, van haar teergelierd
kind en hare duurbare bloedverwanten en familie.

De man die zulk een vrouw verliest heeft een
waren schat verloren ; het kind dat zulke moeder
missen moet, mist het kostbaarste dat het op
aarde bezit.

O, Heer, ons hart breekt bij dien harden slag en
bittere tranen ontvloeien onze oogen, doch met
christelijke onderwerping en vurig geloof biijven
wij op U betrouwen.

Beminde Echtgenoot, allerliefst Kindje, met U
heb ik de schoonste dagen van mijn leven door-
gebracht en vurig had ik gehoopt nog lange jaren
bij U te zijn ; onverwachts heeft de Heer mij tot
Zich geroepen. Bidt nu elken dag voor mij ; eens
zullen we in den Hemel voor altijd vereenigd zijn.

Duurbare Ouders, Broeders, Zusters en Familie,
ik dank U voor uw zorgen en warme genegenheid,
weest ook gii mij nog dikwijls in uwe gebeden
indachtig.

C. Decubber-Baudisco, Opbrakel.




