De mensch leeft maar een korten tijd en zijn leven
is veel ellenden vol. 1 Job XIV.4
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‘s Menschen dagen zijn kort | Gij, o Heer, hebt aan
zijn leven palen gesteld, die niet kunnen overschreden
worden. (Job, XIV-5) Gelukkig de mersch die den
Heer dieat en eene groote verkleefdheid voor zijne
geboden. Zalig is hij die in den Heer sterft, want hij
treedt uit de ellenden des levens om eene onverander-
lijke rust te genieten, Ps IlI De gezondheid is maar
een ijdel woord, het leven een droom; de vermaken een
gevaarliik tijdverdrijf ; alles is ons ijdel behalve de
oprechte belijdenis die wij doen van onze nietigheid,

Brave vader, voorbeeldige echtgenoot en een vlijtig
werkman was hij, waardig in gedachtenis der goeden
te leven. Daarom arbeiders en gij mijone medegezellen
in het werk, weest op uwe hoede, weest hoogst be-

. zorgd met de belangen uwer ziel,

Vaarwel beminde echtgenoote, stort geene nutteloo-
ze tranen op mijn graf; de dood heeft mij haastig ge-
troffen ; "t is God’s wil Draag zorg voor onze kindert-
jes. dat uwe vurigste g:beden mij bijstaan voor den
Oppersten Rechter, want later zijn allen vereenigd in
den Hemel,

Zoete Harten van Jezus en Maria, wees mijne
toevlucht, 300 d. afl.

Dat hij in vrede ruste Amen.




