GELOOFD ZI] JEZUS CHRISTUS. Amen

t BID'VOOR DE ZIEL
VAN

EMILIE DEWACHTER

DOCHTER VAN

CHARLES EN SILVIE VANISACKER
geboren te Vladsloo den 15 Mei 1885 en er haastig
overleden den 27 Maart 1941
voorzien van het H. Oliesel.

Wie met God in genade leeft, moet den dood niet vreezen
al kwam ze onverwachts, toch vindt ze den kristen mensch
bereid voor den Meester. Wij allen die na den dood van
deze duurbare afgestorvene treuren of door haar afsterven
ontroerd worden, weten dat de dood komt als een dief in
den nacht.

Niet een plotselinge dood moet men vreezen, maar de dood
die én plotseling én zonder voorbereiding is; — Haar leven
was een voorbereiding tot den dood.

Zij was een goede en ware kristene, zachtmoedig en zoet-
aardig en bewandelde den weg der gerechtigheid, zonder
menschelijk opzicht.

H. Maria, Moeder Gods en ook mijn Moeder, bid voor
mij nu en in het uur mijner dood en wees voor mij de deur
des Hemels.

Vaarwel, mijn duurbare Zuster, heb dank voor uw gene-
genheid en goede zorgen. God roept mij zoo haastig tot Zich
doch bij God zal ik veel voor u bidden. — Vaarwel en tot
weerziens in den hemel. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

En gij, mijne Bloedverwanten, vaarwel en blijft mij in-
dachtig in uwe gebeden.

Resslie P

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U (300 d. afl.)
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. afl.
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