Gij zult met uwe palmen en kronen voor het 4
altaar van het lam spelen, %

Troostend +  Aandenken

van

Paul Gérard DEWEZE
zoontje van
Lucien en Martha LION

geboren te Opbrakel, den 12 Juli 1946 en ten Hemel
opgenomen den 3 September 1946.
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Als we de oogen slaan op 't wiegje
“Waar het djerb kindje sliep,
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*t Grieft ons ouderharte diep | -
Och | 't lag daar zoo zoet te slapen.
De oogjes en het mondje dicht
Droomend soms, met zoekend handjes .,
De arme kleine. 't lieve w1cht ! b

Als we de oogen slaan ten Hemel.
* En aanschouwen in den geest
¥ 't Vaderhuis der zalige ontschuld
En der Englen vredefeest :, #
’ O ! dan droogen wij ons tranen
% En we spreken tot elkaar ;
g Wij ook hebben ginds een engelke
En blijft mog ONS kindje daar. »

¢ aloofd zij Jezus-Ch¥stus Amen.
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o Drukkerij Depessemier Everbeek.
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