Niets kan mij, Kristen meer vereeren
Dan op mijn graf het Kruis des Heeren.

Godvruchtig 4 Aandenken van

Julius Antonius D’HAENENS,

Geboren te Everbeke den 16 Januari 1905 aldaar
godvruchtig overleden den 12 September 1934.
Voorzien van de HH. Sacramenten,

In alles wijs,

Weet God wat elk te geven
Een schoone dood

is beter dan lang leven.

Op jeudigen leeftijd sterven slaat diepe
wonden in minnende harten. Hoe deugd-
zamer degene, die heengaat, zooveel te
grooter het verlies voor degenen die hem
beweenen,

Een vrome stille jongen was hij, vol moed
steeds en hoop op betere dagen : traagzaam
maar zeker deed de ziekte haar werk ; doch
geen enkel klagend woord, altijd geduldig
in zijn lijden.

Gij weet, 0 Heer, hoe wij hem liefhadden
en hoe onze liefde groeide met zijn lijden,
behandel hem thans naar nwe goedheid
volgens zijne en onze liefde.

O teergeliefde Ouders, Broeders en Zusters,
bloedverwanten en vrienden, 't was zoo
goed en zalig bij u allen. Mijn heengaan
moge uw geluk niet verstoren. De Heer is
goed, voor hen die weenen Troost u in de
gedachte elkander weer te zien in den
hemel. Bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef. ] et . et
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